
Rita van Oostveen, onze vrijwilliger,  heeft een heel leuk verhaal te vertellen over 
haar vader die bijna 40 jaar haven- en marktmeester is geweest in Beverwijk. 

Omdat Beverwijk nu 750 jaar marktrechten heeft is het wel heel leuk om van haar te 
horen hoe dat vroeger ging. 

Mijn vader Paul is tot zijn pensioen haven- marktmeester geweest.  

Hij inde staangeld, altijd contant. Ook kon er in de snackbar afgerekend worden, altijd 
gezellig. 

Wat ik me kan herinneren is dat  ik aan het eind van de dag mijn vader ging ophalen van 
de markt.  Hij kreeg b.v.   vis van Joppie de palingbroer uit  Volendam,  ook kreeg hij 
regelmatig fruit mee. Iedereen kende me als de dochter van Paul, de marktmeester. 

Als kind kreeg ik van alles, appeltje hier, snoepje daar.  

De markt was toen op het marktplein in Beverwijk. Achter wat vroeger Vroom en 
Dreesman was. 

Woensdag was marktdag, en dat is het nog steeds. 

Ook was mijn vader havenmeester van Beverwijk, en ik kwam dan ook regelmatig bij de 
Pijpkade. Ook daar inde hij geld, hij wees waar de schepen konden aanmeren en gelost 
konden worden. Het waren grote schepen uit allerlei landen, w.o. Rusland. 

Als mijn moeder me ophaalde van school gingen we regelmatig naar mijn vader toe. 
Toentertijd was er een woonwagenkamp bij de Pijpkade. Daar speelde ik heel graag met 
de andere kinderen. Ook speelde ik graag bij het water en tussen de schepen. 

Ook mocht ik soms mee met mijn vader de schepen op. 

Voor nu is dat onbegrijpelijk, dat dat allemaal kon. 

Als je nagaat dat de schepen een stukje van de wal lagen,  klauterden we er toch 
tussendoor.  

Ik kijk met heel veel nostalgie terug naar deze tijd, toen ik nog een echte wildebras was. 

 

 

 

 

 

 


